
 

Voorbeden  

 

Tafelgebed: 55 
       

Onze Vader: 80 – Vredewens - Breken en delen 

  

Slottekst 

 

Slotlied 239: Dat een nieuwe wereld komen zal 

 

Zegen 

 

Deze viering werd voorbereid door: Marleen Kremers 

(voorganger), Kathinka van der Toorn en Rob Weijs. 

Muziek: het koor van De Kapel o.l.v. Piet Zeegers (dirigent) en 

Marie- Astrid Vermaas (piano).  

 

 

 
 

Website: www.kapel-eindhoven.nl Email: secr@kapel-eindhoven.nl  
Telefoon: 040-2519866 

Werkgroep pastoraat: pastoraat@kapel-eindhoven.nl  

Telefoon: 040- 252 8088 (Carolien Grooten) 

Facebook: www.facebook.com/kapel.eindhoven 

  

De Kapel is afhankelijk van de bijdragen van leden en sympathisanten  
We stellen uw financiële ondersteuning daarom zeer op prijs. 

NL 39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting De Kapel 
Allen die reeds gedoneerd hebben: onze hartelijke dank! 

 
 

Weet je dat je elke maand een nieuwsbrief en/of elke week een 

digitale ontmoeting kunt ontvangen? Geef je hiervoor op via 

nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl of via de QR-code.  

                                                                   
       

                     

                                             
 

                                                             
 

 
 

Oecumenische viering 
     

14 mei 2023 

         

ter plaatse en op afstand 

 

            

                 

 

 

             Wees allen eensgezind 
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Openingslied 233: Zoals een moeder zorgt voor kinderen 

 

Welkom en inleiding op het thema  

 

Openingsgebed  

 

Eerste lezing: 1 Petrus 3, 8-18 

Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar 

lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste 

te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt 

uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook 

zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.  Immers: 

‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn 

tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van 

bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij 

naar vrede streven en die najagen. Want het oog van de Heer 

rust op de rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun 

hulpgeroep, maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ Het 

lijden in de eindtijd. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich 

volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille 

van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees 

daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in 

verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met 

heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft 

gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 

Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw 

geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten 

over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over 

hun laster schamen. Het is beter te lijden – indien God dat wil – 

omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. Ook Christus 

immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de 

zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij 

God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de 

geest tot leven gewekt. 

 

Lied 251: Dat heel mag worden mijn huis 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing : Johannes 16, 16-24  

 

Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna 

zien jullie Me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen 

elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en 

jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 

En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? 

Wat bedoelt Hij toch?’ Jezus begreep dat ze Hem iets wilden 

vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met 

“Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna 

zien jullie Me terug”? Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen 

en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, 

maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die 

baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer 

haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat 

ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu 

verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en 

niemand zal jullie je vreugde afnemen.  Dan hoeven jullie Mij 

niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de 

Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. Tot nu toe 

hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je 

zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn. 

 

Stilte 

 

Overweging  

 

Muziek 

 

Geloofsbelijdenis: 1 

 

Lied 219: Uit staat en stand 

 

Intermezzo: 

• Mededelingen 

• Collecte bij de koffie voor het Jongerenhuis (waar studenten en  

   jonge vluchtelingen samen leven) en Vluchtelingen in de Knel 

 

 

 


