
Ben jij ook op zoek naar het gesprek, kom dan 
meedoen bij een of meer van onze 
dialoogavonden: 23 oktober, 20 november, 15 
januari en 5 maart, om 20.00  in De Huiskamer 
voor Vluchtelingen (Lichtstraat 376 Eindhoven)

Wil je op de hoogte gehouden worden stuur dan 
een mail naar: dialoog@kapel-eindhoven.nl of 
gebruik de QR-Code. Dan kom je op de 
mailinglijst.

   
Vluchtelingen in de Knel 

 
Platform Levensbeschouwing 

en Vrede, Eindhoven 

 
Raad van Kerken, Eindhoven  

 

ASIEL EN 
MIGRATIE:

WE MOETEN 
HET EROVER 

HEBBEN

Ik heb niets tegen Vluchtelingen maar….

Ik heb nog nooit iemand op de vraag wat wil je worden horen zeggen….vluchteling

Ooit een vluchteling ontmoet of 
gesproken?   En beviel het ??

Ik zou graag willen helpen maar ondertussen wordt er 

voor mij ook niets gedaan, dus…

Ik word elke keer weer blij als ik iets heb kunnen doen.

Wat is erger: illegaal zijn of illegalen uitbuiten?
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